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Van de voorzitter 
 

Aalten, 3 april 2020 

Aan de vrienden van de Aaltense Synagoge 

Op 4 april 2019 schreef ik mijn vorig voorwoord bij het jaarverslag van onze stich-
ting. Wat een verschillende tijd. De wereld is nu in de ban van het Coronavirus. 
Thuisblijven is het parool. Het is een angstige tijd. Het Coronavirus is een nieuw 
virus en de wereld heeft er geen ervaring mee. Het is lang geleden dat we zulke 
bange tijden meemaakten. Ik denk aan de Spaanse griep. Ver voor mijn tijd maar ik 
verloor een oom aan die ziekte. Ik heb hem nooit gekend. Hij was in verband met 
de Eerste Wereldoorlog onder de wapenen geroepen. Een paar dagen voor hij over-
leed schreef hij een ansichtkaart aan een oom, hij verkeerde in goede welstand. 

De Tweede Wereldoorlog was ook een bange tijd. De vijand, de bezetter, bepaalde 
wat goed en fout was. Onderduikers huisvesting geven mocht niet. Politieke partijen 
waren verboden, kranten ook of mochten alleen de mening van de NŀȊƛΩǎ ǾŜǊǎǇǊŜi-
den. In Berlijn staat een klein museum. Het herinnert aan een grote gevangenis, 
Plötzensee. In twee kleine ruimtes wordt het verhaal verteld van iemand die in een 
ƪǊƻŜƎ ǘŜƎŜƴ ŜŜƴ ŀƴŘŜǊ ŦƭǳƛǎǘŜǊŘŜ Řŀǘ ΨIƛǘƭŜǊ ŘŜ ƻƻǊƭƻƎ ǿŜƭŜŜƴǎ Ȋƻǳ ƪǳƴƴŜƴ ǾŜǊƭƛe-
ȊŜƴΩΦ 9Ŝƴ ƭƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ DŜǎǘŀǇƻ Ȋŀǘ ƻƻƪ ƛƴ Řŀǘ ŎŀŦŞ Ŝƴ ƘƻƻǊŘŜ ƘŜǘΦ IŜǘ ƭƛŜǇ ǎƭŜŎƘǘ ƳŜǘ 
de man af. Het laatste processtuk vermeldde de kosten van zijn ophanging die door 
de erven moesten worden betaald. Het prentte me al op jonge leeftijd in wat vrij-
heid betekent. 

Vrijheid vieren. We zouden dit jaar ook in Aalten dat op vele manieren doen. In de 
vergaderingen van ons bestuur in 2019 hebben we daar vaak bij stilgestaan. Samen 
vrijheid vieren in Aalten, herdenken dat we 75 jaar geleden werden bevrijd van een 
dicǘŀǘƻǊƛŀŀƭ ǊŜƎƛƳŜ Řŀǘ ǾǊƛƧƘŜƛŘ ƴƛŜǘ ǘƻŜǎǘƻƴŘΦ Lƴ ŘŜ {ȅƴŀƎƻƎŜ ƛǎ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ¢ƻǘ 
ǾǊƛƧƘŜƛŘ ƎŜǊƻŜǇŜƴΩ ƛƴ ƧŀƴǳŀǊƛ ƧƭΦ ƎŜǎǘŀǊǘΦ 5Ŝ ǾǊƛƧƘŜƛŘǎōŀƴƛŜǊŜƴ ȊƻǳŘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ Řƻƻr-
gegeven aan deelnemende geloofsgemeenschappen in Aalten, Süderwick, Dinxper-
lo, Bocholt en Bredevoort. In elke kerk zou aandacht worden geschonken aan wat 
vrijheid betekent. Medio maart kwam aan de estafette een eind.  

Ook in 2019 was ons bestuur druk met zijn statutaire taken. Een belangrijke taak is 
de instandhouding van het gebouw. Al jaren is het optrekkend vocht een zorg en 
een vast punt op de agenda van de bestuursvergaderingen. Jaren geleden was er 
ook al wat aan gedaan. We vroegen om een offerte. De kosten vielen tegen. Het 
werk moest wel gedaan worden. Gelukkig kwam er hulp. De gemeente Aalten ver-
leende subsidie en een extern fonds doneerde een substantieel bedrag. Het werk is 
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gedaan, de sporen moeten nog met een kwastje verf aan het oog worden onttrok-
ken.  

hƴȊŜ ȊƻƳŜǊŜȄǇƻǎƛǘƛŜ ΨDŜƭŜŜƴŘŜ ƎŜȊƛŎƘǘŜƴΩ ǿŀǎ ƎŜƠƴǎǇƛǊŜŜǊŘ ƻǇ ŜŜƴ ōƻŜƪ ƻǾŜǊ 
Joodse kindŜǊŜƴ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜ ǾŜǊƴƛŜǘƛƎƛƴƎǎƪŀƳǇŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ bŀȊƛΩǎ ǿŜǊŘŜƴ ǾŜǊƳƻƻǊŘΦ 9Ǌ 
waren vanuit Nederland 102 treintransporten waarin ook kinderen zaten. De beel-
dend kunstenaar Ada Stel gaf 102 namen een gezicht. Op deze expositie kunnen we 
met tevredenheid terugzien. Ook omdat in de geldelijke opbrengst te merken is dat 
we de toegangsprijs voor bezoekers en groepen een heel klein beetje verhoogd 
hebben. Eind september 2019 was onze donateursavond. Nu eens verzorgd door 
iemand uit ons midden, bestuurslid Ronnie Noach hield een avondvullende lezing 
ƻǾŜǊ ΨIŜǘ WƻƻŘǎŜ ƭŜǾŜƴ ƘŜǘ ƘŜƭŜ ƧŀŀǊ ŘƻƻǊΩΦ .ƻŜƛŜƴŘ Ŝƴ ȊŜŜǊ ƭŜŜǊȊŀŀƳΦ  

Tot het bestuur is toegetreden de heer A.H. (Dolf) Nijhoff, rustend geneesheer hier 
ter plaatse. Recent is de heer D. (Dirk) Franssens toegetreden tot ons bestuur. Hij is 
leraar economie op Schaersvoorde. We zijn blij dat zij onze gelederen willen ver-
sterken. Bestuursleden en vrijwilligers komen en gaan, er blijft altijd behoefte aan 
mensen die ons willen helpen en zich in willen zetten voor de doelstellingen van 
onze stichting.  

Vorig jaar hebben we de Stolpersteine ook weer gepoetst. Dat doen we eind april 
opdat de struikelstenen op 4 en 5 mei goed te zien zijn. Ze gedenken hen die van-
daar uit hun huizen zijn weggehaald om vermoord te worden in een vernietigings-
kamp. Een graf met een grafmonument hebben ze nooit gekregen. Voor het eerst 
hebben leerlingen van een school, de Sint Jozefschool, enkele stenen gepoetst. We 
hopen dat dit navolging krijgt.  

Tot slot zeg ik u dank voor uw steun in het vorig jaar. Die steun blijkt uit uw donatie. 
Velen van u met een bankrekening bij de Rabo steunen ons ook via de jaarlijkse 
stemming onder de vlag van het Coöperatiefonds. Het bestuur hoopt ook voor het 
komende jaar op uw milde gaven en steun.    

Tijme J. Bouwers, voorzitter 
 
 

Van de bestuurstafel 
 

Wijzigingen binnen het bestuur 
In de loop van het jaar 2019 is tot ons bestuur toegetreden de heer Dolf Nijhoff, 
oud-huisarts te Aalten. Hij zal zich onder meer bezighouden met het geven van 
rondleidingen. 
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Even voorstellen: Dolf Nijhoff. 
Mijn naam is Dolf Nijhoff. Sinds de zomer van 2019 
maak ik deel uit van het bestuur van de stichting 
Vrienden Aaltense Synagoge.  
Geboren en getogen in Aalten heb ik vanuit mijn 
jeugd veel meegekregen over de staat Israël en de 
Joodse traditie. Na mijn studie ben ik een aantal 
jaren werkzaam geweest als tropenarts in Kenya 
waarna ik de kans kreeg om in Aalten als huisarts 
aan het werk te gaan. Dit heb ik met veel plezier 
gedaan tot aan mijn pensionering eind 2018. 
Ik zal mij vooral bezig houden met hand- en span-

diensten voor het bestuur en het geven van rondleidingen in de synagoge. Het blijft 
belangrijk om de geschiedenis van het joodse volk levend te houden als les voor de 
toekomst. Het in stand houden van de Aaltense Synagoge en de rondleidingen zijn 
daarbij een waardevol instrument. 
 
Dagelijks bestuur. 
Tijme Bouwers, voorzitter tel. 0543 - 471761 tjbouwers@kpnmail.nl 
Wim Mak, secretaris tel. 0543 - 474206 wimmak@planet.nl 
Jan de Ruijter, penningmeester tel. 0543 - 472614 janderuijter@upcmail.nl 
 
Leden per 1 januari 2019 
Jan Willem Bulsink 
Sallo van Gelder namens de Nederlands Israëlitische Gemeente Aalten 
Willem Goosen 
Hugo Kuiper 
Jaap van Lochem 
Dolf Nijhoff 
Ron Noach, Warnsveld, namens de Permanente Commissie van het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap. 
Tineke Ubbels-Koeman 
Namens het Beraad van Kerken Aalten - Bredevoort: vacant 
 
Aantal vergaderingen in 2019 
In 2019 kwamen we 6 maal bij elkaar in een bestuursvergadering; in januari, maart, 
april, juni, augustus en oktober. 
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Vieringen 
 
Sinds het verdwijnen van Kropveld-Schipstal vinden helaas geen sabbatvieringen  
meer plaats. Een Chanoeka-viering heeft in 2019 niet plaatsgevonden, maar hoogst 
waarschijnlijk zullen we in december 2020 die weer organiseren, op initiatief van 
Joods Nederland en met bescheiden hulp van ons als bestuur.  
 
 

Onderhoud van de synagoge 

 
Wees vertrouwd met het onderhoud en leef niet bij de gratie van de reparatie, een 
slogan die sommigen van ons bekend in de oren klinkt, vooral diegenen die het 
vaderland mochten dienen tijdens hun dienstplicht. 
 
Maar als je niet constant wilt repareren moet je eerst de staat van onderhoud op 
peil brengen om een gebouw als de synagoge enigszins duurzaam te maken. Zo 
hebben we in het verleden de bovenruimte, die onbereikbaar was, toegankelijk 
gemaakt door een luik in de achtergevel aan te brengen en er een loopbrug te 
installeren, zodat er evt. preventief onderhoud aan de kap kan worden uitgevoerd. 
 
Maar vocht komt niet altijd van boven, zo hebben we in de sjoel veel last van 
optrekkend vocht. In het verleden is de fundering al eens geïnjecteerd, in boorgaten 
om de 60 cm werd vloeistof gegoten die de stenen minder poreus moest maken. 
Maar die methode bleek niet afdoende, vloeistof kan weglopen in holle ruimtes, 
waardoor het beoogde effect verloren gaat. Afgelopen jaar zijn er om de 10 cm 
gaten geboord en daarin is een gel aangebracht. De gel wordt langzamer 
opgenomen in de stenen en hoeft maar in kleinenere gedeeltes van de fundering 
zijn werk te doen. Onze hoop is dat het probleem optrekkend vocht tot het 
verleden behoort. 
 
Voor dit jaar staan er nog werkzaamheden gepland herstel van voegwerk aan de  
aanbouw waarin het toilet zich bevindt en schilderwerkzaamheden die verband 
houden met de vochtproblemen. 
 
Graag wil ik mijn dank uitspreken naar onze externe onderhoudsadviseur de heer J. 
Theissen en ook naar onze penningmeester de heer J. de Ruijter die zich ook met 
onderhoudswerkzaamheden bezig houdt. 
                                                                                                                      Willem Goosen 
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Twee avonden, georganiseerd door Kerk en Israël 
 

Donderdag 14 februari 2019 Rabbijn Binjomin Jacobs 
aŜǘ ŀƭǎ ǘƛǘŜƭ ΨIƻŜ ȊƛŜƴ WƻŘŜƴ ŘŜ aŜǎǎƛŀǎΩ ǎǇǊŀƪ ƻǇǇŜǊǊŀōōƛƧƴ .ƛƴƧƻƳƛƴ WŀŎƻōǎ tot 
een tot de laatste plaats bezette Synagoge. Messias, Gezalfde in het Nederlands en 
Christos in het Grieks, verwijst in het Eerste Testament steeds naar koningen, 
hogepriesters en profeten. Het Joodse Volk, eeuw na eeuw onderdrukt en vervolgd, 
zowel vóór als na het begin van onze jaartelling (denk aan Bijbelboeken als Exodus, 
Esther, maar ook aan Kruistochten en de Shoah), wacht nog altijd op de komst van 
de Messias die de hele wereld, en niet alleen Joden, vrede zal brengen. Een zeer 
boeiende avond, onmogelijk om de hele gedachtegang van rabbijn Jacobs in slechts 
enkele zinnen weer te geven. 
 
Dinsdag 19 november 2019 Tzvi Marx over de tien niet-woorden 
De orthodoxe rabbijn Tzvi Marx, in 1942 geboren in Frankrijk en als kind met zijn 
gezin gevlucht naar Zwitserland, verzorgde op een boeiende maar ook 
ǇǊƻǾƻŎŜǊŜƴŘŜ ǿƛƧȊŜ ŘŜȊŜ ƭŜȊƛƴƎΦ !ƭǎ ƻƴŘŜǊǿŜǊǇ ƪƻƻǎ ƘƛƧ Ψ¢ƛŜƴ ƴƛŜǘ-Woorden over 
WƻŘŜƴΣ WƻŘŜƴŘƻƳ Ŝƴ LǎǊŀšƭΩΦ 5ŜȊŜ ǘƛǘŜƭΣ ǾŜǊǿƛƧȊŜƴŘ ƴŀŀǊ ŘŜ ¢ƛŜƴ ²ƻƻǊŘŜƴ όƳŜŜǎǘŀƭ 
ŀŀƴƎŜŘǳƛŘ ƳŜǘ ŘŜ ¢ƛŜƴ DŜōƻŘŜƴύΣ ƭŜǾŜǊǘ ǎǘŜƭƭƛƴƎŜƴ ƻǇ ŀƭǎ ΩƘŜǘ WƻŘŜƴŘƻƳ ƛǎ ƎŜŜƴ 
ǊŜƭƛƎƛŜΩΣ ΨƘŜǘ WƻƻŘǎŜ Ǿƻƭƪ ƛǎ ƴƛŜǘ ǎǳǇŜǊƛŜǳǊ ŀŀƴ ŀƴŘŜǊŜ ǾƻƭƪŜǊŜƴΩΣ ΨWƻŘŜƴ ƎŜƭƻǾŜƴ ƴƛŜǘ 
ƛƴ ŘŜ .ƛƧōŜƭΩ. 
 

Donateursavond 
 
Op 24 september, na het officiële 
deel van deze jaarlijks 
terugkerende avond, hield ons 
bestuurslid Ronnie Noach een 
boeiende inleiding op een 
belangrijk thema in het Jodendom: 
Feest- en treurdagen door het 
Joodse jaar. Wanneer en waarom 
vieren zij Rosh Hashana (Joods 
Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote 
Verzoendag), Soekot 
(Loofhuttenfeest), Simchat Tora 
(Vreugde der Leer)? Deze feesten 
worden, met uitzondering van de 
laatstgenoemde, letterlijk 
genoemd in de Tora, de Leer, de 
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eerste vijf Bijbelboeken. En hoe zit het met Chanoeka, Poeriem, Pesach, en Sjawoe-
Ot? En welk verband is er tussen Pesach en Pasen, tussen Sjawoe-Ot (Wekenfeest) 
en Pinksteren? Wat ōŜǘŜƪŜƴǘ ΨtŜǎŀŎƘΩ ŜƛƎŜƴƭƛƧƪΚ Al deze vragen, en nog veel meer, 
kwamen, toegelicht met beelden en fraaie verhalen (want de heer Noach is een 
zeer geanimeerd verteller) aan de orde. 
 
 

Onderhoud van de Stolpersteine 

 
Ook in april 2019 hebben we weer, samen met enkele vrijwilligers, op onze knieën 
gelegen om de stenen weer te laten glanzen. We doen dit zo kort mogelijk vóór de 
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Dodenherdenking op 4 mei. Het is goed om nog eens de locaties van 33 van de 34 
Stolpersteine onder ogen te brengen. Omdat de steen van de heer Hendrik Jan 
Wiggers aan de Vellegendijk 17 te ver buiten het centrum van Aalten ligt, staat die 
niet in de afbeelding en noemen we die even apart. 
 
Stolpersteine worden, ook in onze omgeving, nog steeds gelegd. We hebben 
contact gehad met en enkele adviezen kunnen geven aan initiatiefnemers in 
Dinxperlo en de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
 

Aaltense Leerhuis 
 
Het Aaltense Leerhuis draait al sinds september 2017 op volle toeren, onder auspi-
ciën van Kerk en Israël Aalten; en tot volle tevredenheid van de deelnemers onder 
de bezielende leiding van de heer Henk Vis uit Winterswijk. Acht maal per seizoen, 
op maandagmiddagen tussen september en april, van half 3 tot half 5 in de Syna-
goge. Teksten uit Genesis worden benaderd op een voor velen volkomen nieuwe 
wijze.  
 

 

Zomerexpositie 2019: άGeleende Gezichtenέ 
 
Gedurende de zomermaanden 
van 2019 werd de expositie 
ΨDŜƭŜŜƴŘŜ DŜȊƛŎƘǘŜƴΩ ƎŜǘƻƻƴŘΣ 
een kunsthistorisch project van 
Ada Stel. 
Voor dit project schilderde Ada 
Stel 102 portretten van kinderen. 
Elk portret staat symbool voor 
een transport vanuit Nederland 
naar de vernietigingskampen van 
nazi - Duitsland. Haar echtgenoot 
Koos Stel schreef er gedichten bij. 
 
Het project heeft geleid tot het 
ontstaan van de stichting 
"GELEENDE GEZICHTEN". Het 
bestuur dient te waken over het niet-commerciële karakter van dit project. Zij 
maakt gebruik van de site www.geleendegezichten.nl waar u op de hoogte wordt 
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gehouden van het vervolg van dit bijzondere en indringende project. 
De expositie was te zien van donderdag 13 juni 2019 tot en met donderdag 12 
september 2019. 
 
Al was de ruimte in de synagoge bijna te klein, het indringende karakter van deze 
expositie was op alle fronten te voelen. Het was een expositie om stil van te 
worden. Tijdens de opening vertelde Koos Stel over het proces van het project. 
Waardoor Ada als kunstenares geraakt werd door al die namen van vermoorde 
Joodse kinderen en hoe zij dat in een kunstvorm heeft willen laten zien. Daarnaast 
de samenwerking met Koos, die bij een aantal portretten sprekende gedichten 
maakte. In samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum hebben Ada en 
Koos Stel voor belangstellenden later in het jaar een lezing gegeven over het project 
en was er de gelegenheid om samen met de kunstenaars de expositie te bezoeken. 
 
Enkele reacties op de expositie: 
 
Indrukwekkend! Heel goed om al die namen te onthouden en die prachtige 
portretten erbij. 
 
Wat zijn het mooie portretten geworden. Toch zijn hier geen woorden voor. 
Onder de indruk van alles in en rond de Aaltense Synagoge. 
 
Indrukwekkend verhaal en schitterende portretten 
 
Indrukwekkend, zeker ook de kinderportretten. Leuk gesprek gehad met 
vrijwilligster. 
 
Grateful for the tour 
 
Ook troffen wij aan: 

 
 
En een andere reactie, eveneens in het Ivriet, waarvan de vertaling luidt: 
Hier was de familie Alyashiv, we hebben genoten van de sjoel in Aalten, we waren 
verheugd om te zien en te horen over deze heilige plek van de joodse inwoners. 
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Tot Vrijheid Geroepen 
 
Vanaf het voorjaar 2019 is het bestuur van de Stichting betrokken geweest bij het 
organiseren van een estafette tussen verschillende geloofsgemeenschappen in de 
gemeente Aalten en de kerkelijke instituten in de buurgemeentes te Duitsland met 
als thema "Tot Vrijheid Geroepen" . Dit in het kader van de viering van 75 jaar vrij-
heid. De startbijeenkomst heeft op 12 januari 2020 plaatsgevonden in de Synagoge 
te Aalten. In het jaarverslag van 2020 zal een uitgebreid verslag te lezen zijn van dit 
project. De bij dit project horende banners ziet u op pagina 16 afgebeeld. 
 
 

De bezoeken aan de synagoge in 2019 
 

Groepsbezoeken. 
Een grote verscheidenheid aan groepen bezocht ons: uit Duitsland kwamen 11 
groepen leerlingen van middelbare scholen uit Bocholt, Borken, Emmerich, Och-
trup, Rhede en Vreden, die een bezoek aan museum en synagoge in hun jaarpro-
gramma opgenomen hebben. Ook 14 groepen uit Dortmund waarmee we zeer 
goede contacten hebben. En tenslotte 2 groepen Konfirmanden uit Bocholt. 
 
Uit Nederland is de variatie aanzienlijk groter: 3 familiegroepen, enkele kleinere 
privé-groepen waaronder een zwemclub(!), bestuursleden van een museumvereni-
ging van de Veluwe, een bejaardengroep, en leden van een Protestantse Gemeente 
uit de regio. Ook een klein groepje bezoekers uit de VS. 
Naar onze mening zijn de Nederlandse scholen wat ondervertegenwoordigd: een 
groep MBO Beveiliging, 3 middelbare schoolgroepen uit Doetinchem en 4 Aaltense 
Basisschoolgroepen. We verwachten meer belangstelling van Aaltense scholen, 
mede dankzij dit jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. 
 
U begrijpt misschien hoe inspirerend heǘ ƛǎ ȊƻΩƴ ƎǊƻǘŜ ǾŀǊƛŀǘƛŜ ŀŀƴ ƎǊƻŜǇŜƴ ǘŜ Ƴo-
gen ontvangen. Samenwerking met het Museum is daarbij van groot belang en we 
zijn blij met de groep rondleiders, ook twee Duitstalige, die we kunnen inzetten. 
 
Bezoekersaantallen. 
Gedurende de Zomeropenstelling, na afloop van de Dodenherdenking en op de 
Israëlzondag kregen we in totaal 363 bezoekers. 
 
De afgelopen 5 jaar kregen we de volgende aantallen bezoeken, groeps- en indivi-
dueel. De aantallen bezoekers wisselen nogal. 
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   Groepen:   Alles samen 

Jaar Bezoekers  

aantal 
groepen 

aantal 
mensen  

aantal 
mensen 

2015 410  39 660  1070 

2016 408  46 1106  1514 

2017 315  50 964  1279 

2018 274  52 1054  1328 

2019 363  47 1004  1367 

 
De groepsbezoeken liggen boven het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar (jaarlijks 
gemiddeld 40 groepen met 883 bezoekers) maar het aantal individuele bezoekers 
ligt er wat onder (jaarlijks gemiddelde 426). 
 
 

Onze buitenlandse contacten 
 
Ook in Bocholt zijn en worden Stolpersteine gelegd, en op 27 juni 2019 bezochten 
enkelen van ons de legging van een vijftal Stolpersteine, ter herinnering aan leden 
van de familie Stern, in aanwezigheid van Irene Stern, haar echtgenoot en hun 
zoon. Ook de Synagoge en het Nationaal Onderduikmuseum bezochten zij. 
Veel indruk maakten tijdens de legging de getuigenissen van drie leerlingen van het 
Sankt Georg Gymnasium die met de school een bezoek brachten aan Auschwitz. 
 

 

Josh Frielich, Seth Frielich, Irene Stern 


