Stichting
Vrienden van de
Aaltense
Synagoge

Jaarverslag 2021



Afbeelding voorplaat: foto Bart Willemsen. Gegraveerde tekst:

op het schildje: het jaar 5651

over drie regels: Geschonken — door Izaak zoon van de Edelachtbare Rabbijn David
de Haas — 33° dag van de Omer-telling van het jaar 5639 (begin mei 1879)

In 2022 leven we in het jaar 5782 - 5783

Met dank aan Ronnie Noach voor de vertaling.

Van de voorzitter
Aalten, 4 april 2022

Geachte donateur,

Ook het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de coronaperi-
kelen maar zeker ook wat betreft de ontwikkelingen die samenhangen met onze
synagoge. Zo zijn er steeds meer ideeén om (nog meer) samen te werken met het
nationaal onderduikersmuseum en is er een verdergaande samenwerking

met de basisscholen om te komen tot een educatief project over de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog.

In de zomer van 2021 zijn de corona maatregelen versoepeld en kunnen we weer
bezoekers ontvangen in de synagoge. De zomertentoonstelling

heeft als titel: ‘het is wat we willen zien ..... of niet’ uit de documentaire ‘getekend
in Westerbork’. Op panelen worden foto’s getoond van Birkenau, Auschwitz, Mau-
thausen en Theresienstadt. Heel bijzonder vond ik de foto’s van ramen en deuren,
binnen en buiten, opgesloten of vrij. Voor de gevangenen in de kampen maakten ze
deel uit van dezelfde vijandige wereld.

Een deur behoort toegang te geven, een raam uitzicht, maar deze deuren zijn er
vooral om op te sluiten en de ramen bieden een venster op de uitzichtloosheid

van het bestaan.

Tijdens onze donateursavond is afscheid genomen van onze voorzitter Tijme Bou-
wers. Tijme heeft zich jarenlang ingezet voor de synagoge en werd hiervoor
uitvoerig bedankt. Ondergetekende heeft zijn taak met enthousiasme overgeno-
men. De avond werd afgesloten met een voordracht van Ad van

Liempt over de loopbaan van Gemmeker, kampcommandant van Westerbork.

Ik wil u bedanken voor uw steun in 2021 en hoop dat u nog jarenlang donateur zult
blijven. Schroom niet om nieuwe donateurs aan te melden! Ze zijn van harte
welkom.

Dirk Franssens, voorzitter



Van de bestuurstafel

Wijzigingen binnen het bestuur

Jan Willem Bulsink zat sinds 2004 in ons bestuur. Hij volgde Wim van der Kamp op
als penningmeester en bleef, nadat hij die taak in 2010 overdroeg aan Jan de Ruij-
ter, in het bestuur. Helaas is hij per 1 januari van dit jaar afgetreden als bestuurslid.
Wij bedanken hem hartelijk voor alle taken die hij, eerst als penningmeester en
daarna als gewoon bestuurslid, op zich genomen heeft.

Ook Jan de Ruijter is gestopt. Hij heeft jaren de financién van onze stichting be-
heerd als penningmeester. Helaas heeft hij besloten zijn functie neer te leggen met
ingang van 1 januari 2022. We denken met waardering aan de zeer nauwgezette
manier waarop hij vanaf 2010 deze belangrijke taak heeft uitgevoerd. Ook hem
bedanken we hartelijk voor zijn inzet gedurende al die jaren.

Jan wordt opgevolgd als penningmeester door Dolf Nijhoff, die sinds 2019 gewoon
bestuurslid is. Als bestuurslid stelde hij zich al in het jaarverslag van 2019 voor.

Van beide bovengenoemde bestuursleden zal afscheid worden genomen tijdens de
komende donateursavond in september.

Tijme Bouwers heeft, na twee periodes van vier jaar als voorzitter, besloten het
bestuur te verlaten. Tijme was steeds een betrouwbare en energieke kracht die de
Stichting, mede dank zij zijn grote ervaring als bestuurder, veel goeds gebracht
heeft. Hij wist mensen te verbinden waar nodig. In 2013, praktisch vanaf het eerste
begin, was hij aktief betrokken bij ons Stolpersteine-project, dat resulteerde in twee
leggingen op resp. 13 februari 2015 en 13 april 2016.

Tijme is inmiddels opgevolgd door Dirk Franssens, die sinds 2020 in het bestuur zit
en zich in het jaarverslag van 2020 voorstelde.

Van Tijme hebben we afscheid genomen tijdens de donateursavond van 2021.

Dagelijks bestuur.

Dirk Franssens, voorzitter tel. 06 4456 1859 franssensd@hotmail.com
Wim Mak, secretaris tel. 0543 - 474206 wimmak@planet.nl

Dolf Nijhoff, penningmeester tel. 0543 - 473443 ah.nijhoff@kpnmail.nl

Bestuursleden per 1 januari 2022

Sallo van Gelder namens de Nederlands Israélitische Gemeente Aalten

Willem Goosen

Hugo Kuiper

Jaap van Lochem

Ron Noach, Warnsveld, namens de Permanente Commissie van het Nederlands
Israélitisch Kerkgenootschap.

Tineke Ubbels-Koeman

Namens het Beraad van Kerken Aalten - Bredevoort: vacant
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Aantal vergaderingen in 2021

Ons vergaderschema bestaat normaal uit 6 vergaderingen. Alle corona-problemen
veroorzaakten dat we slechts twee maal bij elkaar zijn geweest in 2021: in augustus
en in november. Alle overleg vond plaats per mail, telefoon en via persoonlijke
ontmoetingen. Maar niet alles werd geannuleerd: we hadden een vrij goed bezoch-
te zomerexpositie (zie verderop).

Vieringen

In dit tweede coronajaar hebben geen vieringen plaatsgevonden in de synagoge.
We hopen van harte dat toch weer een Chanoeka-viering mogelijk zal zijn; wellicht
in samenwerking met de Joodse Gemeente van Dortmund.

Nieuws van het onderhoudsfront

De kop van dit stukje is enigszins misleidend, mede door covid 19 zijn er in het afge-
lopen jaar weinig vergaderingen van het bestuur van de Vrienden van de Aaltense
synagoge geweest. Met als gevolg dat de besluitvorming in sommige gevallen be-
hoorlijke vertraging opgelopen heeft.
Wel is er na uitstel vanwege corona in 2021 weer een inspectie van de monumen-
tenwacht geweest. Er zijn geen ernstige gebreken geconstateerd en de aanbevelin-
gen die gedaan zijn waren al bekend en in het bestuur besproken maar nog niet
gefaciliteerd, omdat er vooraf een subsidieaanvraag bij provincie en gemeente
moet worden ingediend.
Eind vorig jaar hebben we de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht uitgenodigd
in de synagoge om een en ander ter plekke toe te lichten. Het was een zeer
prettig gesprek waarin duidelijk werd dat de aangekondigde werkzaamheden onder
de subsidieregeling vallen.
Edoch, toen wij begin van dit jaar, de subsidiepot is dan nog goed gevuld, deze
aanvraag wilden indienen bleek de betreffende persoon ziek te zijn en er geen ver-
vanger te zijn aangewezen. Op het moment van terugkeer van voornoemde ambte-
naar worden wij door de gemeente ingelicht en kan de aanvraag de deur uit. De
beoogde werkzaamheden zijn voornamelijk het noodzakelijke schilderwerk aan
zowel de binnen- als de buitenkant van de sjoel.
Verder is er nieuws te melden over de beveiliging van de synagoge; naar aanleiding
van spanningen in het Midden-Oosten is er in het verleden enkele keren overleg
geweest met de politie, die ons adviseerde om een camera te installeren. Tijdens
een van de vergaderingen waarin dit onderwerp ter sprake kwam werd de suggestie
gedaan om een lamp met een bewegingsmelder aan de westzijde op te hangen. Wij
hebben hiervoor een bijdrage van de Rebecca Grunwaldstichting gevraagd, deze
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aanvraag is gehonoreerd, zodat wij nu zowel de camera als de lamp kunnen installe-
ren.

Al met al is de staat van onderhoud goed en als de betreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd kunnen we de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Tot slot een woord van dank aan de heer J. Theissen, onze bouwkundig adviseur en
aan de heer J. de Ruyter onze oud penningmeester die wel bij onderhoudswerk-
zaamheden betrokken wil blijven.

Met een welgemeend SHALOM, Willem Goosen.

Kerk en Israél

De commissie Kerk en Israél probeert invulling te geven aan de woorden van de
Protestantse Kerk in Nederland dat wij een onopgeefbare band hebben met het
volk Israél . Hiervoor hebben we een studie groep het Leerhuis. Nieuwe deelnemers
zijn welkom, voorts nodigen we ieder jaar twee sprekers uit met een onderwerp
gerelateerd aan Israél, samenleving en religie. Afgelopen twee jaar hebben we
deze bijeenkomsten niet kunnen laten doorgaan maar we hopen nieuwe
bijeenkomsten weer te plannen. Fop van Wijk tel 0543 538 567

Aaltense Leerhuis. In het Joods Leerhuis Aalten zijn we voor het vijfde jaar bezig
met de teksten uit het 'boek van het Begin' - Genesis. We zijn inmiddels gevorderd
tot hoofdstuk 19. U begrijpt het al: we lezen heel nauwkeurig en laven ons aan de
rijkdom van de teksten, daarbij telkens verbinding zoekend met de tijd waarin wij
leven. En in het volgende seizoen? Lezen we gewoon verder! Henk Vis

Donateursavond 2021

Een officieel deel opende, zoals gebruikelijk,
deze avond: een terugblik op het afgelopen
jaar. Daarna volgde het afscheid van Tijme
Bouwers als voorzitter. Tijme werd door de
secretaris bedankt voor de uitstekende
manier waarop hij gedurende acht jaar het
bestuur geleid heeft. Vervolgens vond de
overdracht van zijn voorzitterschap aan Dirk
Fransens plaats, die zich kort voorstelde.

De bekende onderzoeker en publicist Ad van

Liempt vervolgde deze avond met een lezing

met als onderwerp “Gemmeker, commandant
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van Kamp Westerbork”. Oorspronkelijk was deze voordracht gepland in september
2020, maar wegens corona geannuleerd. De heer Van Liempt ging diep in op de
vraag of Gemmeker wist wat het doel was van de honderd transporten met Joodse
mannen, vrouwen en kinderen vanuit Westerbork, namelijk hun uitroeiing;
Gemmeker heeft altijd beweerd dat hij daarvan niet op de hoogte was, maar er zijn
sterke aanwijzingen dat hij dat wel degelijk wist en dus verantwoordelijk was.

Openbare lagere school in 1930. Omcirkeld: Arnold van Gelder, het eerste Joodse slachtof-
fer. Een Stolperstein voor hem en zijn ouders ligt in het trottoir van Dijkstraat 10a. De drie
stenen worden binnenkort teruggeplaatst na voltooiing van de nieuwbouw op dat adres.

Onderhoud van de Stolpersteine

Op donderdag 29 april 2021, een paar dagen voér de herdenkingsdagen 4 en 5 mei
hebben alle 34 Stolpersteine in Aalten weer een poetsbeurt gekregen. Helaas
hebben er geen basisscholen meegewerkt, maar nu het leven na corona weer
normaal wordt hopen we dat er weer scholen willen deelnemen.

0ok buiten ons bestuur zijn er mensen die ons helpen met het weer leesbaar
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maken van de stenen. Al een aantal jaar helpt een betrokken echtpaar ons, en we
kregen dit jaar een spontaan aanbod van een dochter en haar moeder om mee te
helpen. Hartverwarmend is het om te merken dat dit onderhoud veel breder leeft
dan alleen in ons bestuur. Mocht u het fijn vinden om een volgende keer ons mee
te helpen, dan zouden we dat zeer waarderen. Het is niet veel werk, het gaat ons er
vooral om dat meer mensen zich betrokken voelen bij dit project. U kunt u alvast
voor volgend jaar aanmelden bij Hugo Kuiper, synagogeaalten@sonsbeekzijde.nl
Twee van onze bestuursleden maakten op 31 augustus de legging mee van achttien
Stolpersteine in Terborg, gelegd door de Stichting Struikelstenen Gemeente Oude
lJsselstreek.

Zomer- en herfstexpositie 2021

In de zomer en de herfst van 2021 hebben we de expositie Het is wat we willen
zZien..... of niet. De laatste reis van de jonge kunstenaar Leo Kok kunnen zien.

Leo Kok (1923-1945) was
een jonge, getalenteerde
kunstenaar, die
indrukwekkende
tekeningen heeft gemaakt
van het leven in Kamp
Westerbork. Vanuit dit
doorgangskamp is hij in
verschillende andere
kampen geweest. Hij heeft
de oorlog één dag
overleefd: op de dag na zijn ' . p lA
bevrijding is hij van uitputting Kitty de Wijze en Leo Kok

overleden. Leo was getrouwd

met een Joods meisje, Kitty de Wijze. Zij heeft zijn tekeningen bewaard en is na de
oorlog hertrouwd. Een zoon uit dit tweede huwelijk, Jaap Nijstad, die

kunsthistoricus is geworden, beheert de collectie en heeft samen met zijn vrouw

een reis gemaakt langs alle plaatsen waar Leo gevangen heeft gezeten. Zij hebben
daar heel veel foto's gemaakt, waarvan, naast een aantal kopieén van tekeningen

van Leo, ook veel opnamen in de tentoonstelling te zien waren. Van de reis is door
omroep Max een documentaire gemaakt, die in de synagoge te zien was. Zodra de
beperkingen voor museumbezoek werden opgeheven, hebben we het bezoeken

van deze zomerexpositie mogelijk kunnen maken.

De expositie is blijven staan t/m november. In de weken van de herfstvakantie is de
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Synagoge ook op de woensdagen en donderdagen opengesteld. Gerda Brethouwer,
directeur van het Nationaal Onderduikmuseum heeft in de Koppelkerk een gesprek
gehad met de samensteller van de expositie, Jaap Nijstad. Dit gesprek kon via
streaming gevolgd worden.

Er zijn 429 bezoekers in de synagoge geweest. Enkele reacties in het gastenboek:

Heel indrukwekkend om in deze synagoge het verhaal van Leo Kok te mogen zien.
Hij was een geweldig talent. Heel bijzonder hier nog wat van het Joodse leven te
mogen zien. Laten we opkomen voor het Joodse volk in deze tijd waarin het

antisemitisme weer opkomt. Gods zegen toegewenst.

Waren hier om te “voelen” wat deze sjoel; betekend heeft. Dank aan allen die hier
dit vrijwilligerswerk doen en deze plek blijven koesteren.

Heel indrukwekkend om je naam in het register te zien. Heel erg onder de indruk.

4 mei herdenking

"7'1“3’1

De jaarlijkse openstelling van de Synago-
ge na de officiéle herdenking bij het mo-
nument op de Wheme kon in 2021 weer
niet doorgaan. Wel vonden we het be-
langrijk om alle namen van vermoorde
Aaltense joden weer te laten horen met
hetzelfde filmpje als in 2020.

De bezoekersaantallen van de synagoge in 2021

Groepshezoeken.

Helaas, in dit tweede coronajaar was het aantal bezoeken aan de synagoge ver
onder normaal. Het aantal aanmeldingen was desastreus laag en de meeste groe-
pen konden niet ontvangen worden vanwege een lockdown of een annulering.

Bezoeken aan de Zomeropenstelling.

De expositie ‘De laatste reis van Leo Kok’ was gedurende de zomer en de herfstva-
kantie op de gebruikelijke tijden geopend. De openstelling trok, ondanks corona,
een vrij normaal aantal bezoekers, zoals blijkt uit de tabel.
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Groepen: Alles samen

Jaar Bezoekers aantal aantal aantal
groepen mensen mensen

2016 408 46 1106 1514
2017 315 50 964 1279
2018 274 52 1054 1328
2019 363 47 1004 1367
2020 304 25 375 679

2021 429 23 265 694

Onze buitenlandse contacten

Bocholt, 9. November 2021. Biirgermeister Thomas Kerkhoff Iédt die Bevélkerung heute
Abend um 19.30 Uhr zum stillen Gedenken ein. Ort ist die Gedenkstditte an die zerstérte Bo-
cholter Synagoge vor dem Haus des Handwerks am Europaplatz. In seiner Gedenkansprache
wird Kerkhoff daran erinnern, dass die Synagoge in der Nacht vom 9./10. November 1938
vollig verwiistet wurde. Schiilerinnen und Schiiler des Mariengymnasiums werden u.a. aus
einer Rede von Bundesprdsident Steinmeier lesen und die Erinnerung an die Verbrechen der
Nacht vor 83 Jahren musikalisch gestalten. Nach dem Gebet von Pfarrer Axel Gehrmann wird
das Gedenken mit einer Zeit der Stille zu Ende gehen.

Ook de Aaltense Synagoge was, zoals ieder jaar, vertegenwoordigd; gelukkig kon dit
herdenken weer doorgang vinden.

Dortmund

Rabbijn Baruch Babaey, die in december 2017 een Chanoeka-viering in Aalten leid-
de, enin juli 2018 met een grote groep naar Aaltens Synagoge en Museum kwam, is
geémigreerd naar Israél. Hij is opgevolgd door rabbijn Schlomo Zelig Avrasin. Wij
hebben hem een brief gestuurd, hem een gezegende en vruchtbare toekomst in de
gemeente gewenst en uitgenodigd voor een bezoek aan Aalten om onze synagoge
te bezoeken en met een delegatie van ons bestuur kennis te maken.

Slechts één groep van 30 jongeren, gesplitst in twee groepen van 15, bezochten de
Aaltense Synagoge en het Museum dit jaar. We hopen van harte dat in 2022 weer
veel meer groepen ons bezoeken kunnen.

Rondzendbrief

Als u dat nog niet gedaan hebt maar wel de beschikking hebt over internet, wilt u
dan uw eigen emailadres toevoegen aan onze maillijst? Dat kunt u op twee



manieren doen: via de website (linksonder in de homepage bij NIEUWSBRIEF) of
door een mailtje te sturen naar synagogeaalten@sonsbeekzijde.nl U krijgt dan, op
wisselende tijden, een nieuwsbrief toegestuurd. Afmelden kan op dezelfde manie-
ren. Het jaarverslag blijft u in gedrukte vorm ontvangen.

Rabo ClubSupport 2021

Rabo ClubSupport, de opvolger van Hart voor de Achterhoek, is in 2020 een lande-
lijke actie geworden. Was er eerder € 400.000 euro te verdelen onder de organisa-
ties in de Achterhoek, dit jaar was dat teruggebracht tot € 250.000. Ontvingen we
in 2020 dank zij uw stemmen € 1.070,79, in 2021 was dat € 894,-. We gingen ach-
teruit in absolute bijdrage, maar aanzienlijk vééruit in verhouding. Dankzij vele
leden van de RaboBank, dank zij u. Hartelijk dank aan allen die op ons stemden. We
hebben u al eerder bedankt via een rondzendbrief maar we willen dat hierbij nog-
maals doen in dit jaarverslag.

Onze plannen voor 2022

Zomerexpositie 2022
Voor 2022 wordt de expositie Joods Verzet, verhalen uit de Achterhoek voorbereid.
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Heel lang is er niet gesproken over het Joods Verzet. Pas de laatste jaren komen er
steeds meer documenten beschikbaar waaruit blijkt dat ook vanuit de Joodse
gemeenschap heel veel verzet gepleegd is tegen het naziregime. Het feit dat veel
Joden er voor kozen onder te duiken, is al een verzetsdaad. Nog veel meer dan
voorheen verondersteld werd, zijn er veel Joden die op allerlei wijze verzet
gepleegd hebben.

De Stichting Vrienden Aaltense Synagoge wil met de kleine expositie, Joods Verzet,
verhalen uit de Achterhoek, aandacht schenken aan dit verzet. Een aantal
voorbeelden van Joods verzet in de Achterhoek zal worden uitgelicht. De expositie
wordt in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum gerealiseerd en is
daarmee gelieerd aan de expositie Rademakersbroek — Geef de namen een gezicht.

Donateursavond

In de lezing van Ad van Liempt kwam o.a. Het Apeldoornsche Bosch ter sprake, de
Joodse Psychiatrische inrichting die in de nacht van 21 op 22 januari 1943 ontruimd
werd; alle patiénten en het personeel, bijna 1300 mensen, werden direct op
transport naar Auschwitz gesteld (‘de grootste oorlogsmisdaad in Nederland tijdens
WOII’, aldus de heer Van Liempt). Eén van de toehoorders bood de heer van Liempt
en enkele bestuursleden aan om het herdenkingscentrum te bezoeken. Mevrouw
Bea Drost, Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch, hield daar voor ons een lezing
en leidde ons rond. We waren zeer onder de indruk en we hebben haar hierop
verzocht om haar lezing ook voor onze donateurs te komen houden. U kunt de
datum al noteren: dinsdag 27 september 2022 in De Hofnar. Welkom!

Exploitatie-overzicht 2021
Voor geinteresseerden ligt het ‘jaarwerk’ ter inzage bij de penningmeester

Het bankrekeningnummer van de Stichting "Vrienden van de Aaltense Synagoge"
(Rabobank) is NL85 RABO 0380 2052 54

Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Dat betekent dat
uw bijdrage aftrekbaar is voor de belasting.

Mocht u mensen in uw omgeving weten die mogelijk geinteresseerd zijn in het werk
van onze stichting en de synagoge, wilt u dan een eventueel donateurschap onder
hun aandacht brengen? We hebben behoefte aan nieuwe donateurs! Maar naast
nieuwe donateurs hebben we ook nieuwe bestuursleden nodig. Mocht u bereid zijn
een deel van uw tijd in dit nuttige werk te steken dan bent u van harte welkom.
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Banksaldi

Rabobank betaalrek.
Spaarrekening
RESERVE

31-12-2020 31-12-2021
1.002,80 1.172,90
38.684,44 43.388,10
39.687,24 44.561,00

Het jaarresultaat wordt bepaald door het verschil van de saldi per 31-12-2020 en 31-12-2021

BATEN
Donateursgelden
Entrees, rondleidingen
Giften

Verkopen diversen
Rente spaarrekening
Gebruik Synagoge

Teruggave omzetbelasting 2020 (2021)
Teruggave omzetbelasting 202 (2022)

Teruggave energiebelasting

Gem. bijdr. subs. kosten onderhoud
Prov. bijdr. onderhoud

Negatief saldo

Totaal baten

LASTEN

Vaste lasten
Nutsbedrijven

Onderhoud

Secretariaat, administratie
Bankkosten

Winkel en keuken
Donateursavond
Zomerexpositie

Diversen

Website
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Chanoeka

Omzetbelasting

Positief saldo

Totaal lasten
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2021 Begroting 2021 Begroting 2022
5.563,84 5.300,00 5.475,00
1.078,40 925,00 1.250,00
1.906,47 1.475,00 1.875,00

39,45 65,00 35,00
3,66 3,00 4,00
0,00 150,00 0,00

268,00 38,00
345,00 1.100,00 1.600,00

73,00 80,00 82,00
0,00 570,00 1.320,00
0,00 375,00 960,00

616,00

.277,82 10.043,00 13.255,00
918,10 910,00 925,00
770,83 1.625,00 1.125,00
880, 98 4.250,00 8.200,00
438,77 475,00 415,00
122,73 130,00 125,00
14,76 25,00 20,00
247,23 330,00 255,00
223,63 375,00 265,00
316,31 180,00 250,00

0,00 50,00 25,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

470,71 1.200,00 1.650,00
.873,76 493,00
.277,82 10.043,00 13.255,00



